
 

 
 
Hallo Zonnebloemers  
 
Een nieuw Zonnebloempje is van de 
kopieermachine gerold! De eerste, maar zeker  
niet de laatste, van dit schooljaar. 
 
Zoals jullie zullen zien is het een krantje waarin we 
jullie vooral kennis willen laten maken met de 
blogs van onze klassen. Jawel, jawel, we worden 
helemaal, hip, trendy en ‘in’ en veroveren het 
internet met onze klassen! Zo kunnen jullie niet 
alleen via de schoolkrant zien wat jullie lieverdjes 
allemaal leren op onze school. En wat nog leuker 
is, is dat in de hogere klassen de kinderen al zelf 
meewerken aan deze blogs. Filmpjes, foto’s, 
teksten... we doen ons best om jullie op de hoogte 
te houden. 
 
Voor de volgende krant kunnen we weer rekenen 
op de hulp van de Brulapen. We kijken er alvast 
naar uit en wensen jullie ondertussen veel 
leesplezier met dit eerste krantje!     
 
De redactie 
 

Beste Zonnebloemers, 
 
Voor jullie ligt de eerste 
schoolkrant van dit schooljaar 
waarin we terugblikken op de 
voorbije twee maanden.  
 
We nemen jullie nog even terug 
mee naar onze knallende 
jaaropener en laten jullie 
genieten van sfeerbeelden van 
binnen en buiten onze klas-
muren.  
 
Inspiratie nodig om de lange, 
donkere herfstdagen door te 
komen? Haal de knutselspullen 
boven of trek met de kids de 
keuken in. In deze Halloween-
editie vind je alvast leuke ideeën.  
 
Prettige vakantie! :-) 
 
Sofie Van Coile 
Directeur 

 
  

Oktober 2016 

GO! freinetschool De Zonnebloem, Ieperstraat 35, 8400 Oostende 
www.zonnebloemoostende.be    

http://www.zonnebloemoostende.be/


JAAROPENER 
 
Onze jaaropener nam een verrassende wending! 

 

Het welkomstwoordje van de directeur werd tot drie keer toe onderbroken: door een 

bakker op een bakfiets, een ballonnenman en een koerier. Allemaal hadden ze een 

levering bij zich voor een zekere mijnheer C. Lestin: een lading taarten, 

verjaardagsballonnen en kaarsen. 

 



Blijkbaar was mijnheer C. Lestin jarig? 

Uiteindelijk werd het misverstand opgehelderd: de leveringen waren niet voor 

mijnheer C. Lestin, maar voor Célestin, de mascotte uit ons logo, genoemd naar 

Célestin Freinet. 

 

Op 1 september bestond Freinetschool De Zonnebloem 20 jaar en dat vierden we 

met taart voor iedereen! 

  



 
 
 

 
 

 
 
 

De inkom is gratis voor bezoekers. Ook mensen van buiten de school zijn van harte 
welkom. We voorzien doorlopend een bar met dranken, soep, hotdogs en 
broodjes aan democratische prijzen. 



SFEERBEELDEN 
 

K0 – DE BEERTJES 
PROJECT “WROEMMMMM DE AUTO” 

 

  
 

  
 

  

De auto-
hoek 
werd druk 
bezocht… 

Kleurenspel: 
kijken naar de 
kleur van de 
auto en dan 
dezelfde kleur 
wielen 
zoeken. 

Fijne motoriek: de 
(auto)sleutels aan 
het haakje hangen. 



   
 

 
 

K0 – DE BEERTJES 
DEZE LIEVE PEUTERS ZIJN IN SEPTEMBER GESTART IN DE BEERTJESKLAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Jamie (K1) bracht zijn auto mee naar de klas en wij mochten daar ook eens mee 
rond rijden.  
 

Neem ook eens een kijkje in het 
fotoarchief van voorbije 
activiteiten, beschikbaar op 
internet via: 
http://zonnepitvzw.smugmug.com  

http://zonnepitvzw.smugmug.com/


K0 EN K1 – DE BEERTJES EN DE EENDJES OP UITSTAP 
“BEKIJKEN EN BELEVEN VAN ‘HET VERKEER’” 

 

 
 

 
 

  
 

 

We hebben heel wat gezien: de bus, de politiewagen, de tram, de moto, de 
brommer, de fiets, de auto’s, de vrachtwagen, …. Het zebrapad, de straat, het 
verkeerslicht, …. 



  

 

 
Figuur 1: www.frokkieenlola.nl  



K1 – DE EENDJES 
 

 
 

  
 

  



K2 – DE KIKKERS 
 

 
 

 
 



 
 

 
  

Volg ons ook op onze blog: 
http://dekikkersblog.wordpress.com   

 

http://dekikkersblog.wordpress.com/


K2 – DE KIKKERS 
 

 

 

  



K3 – DE LEEUWEN 
 

 
 

  
 

  
 

 



L1 – DE BABBELMONSTERS 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

  
 

  
 

  
 

  



L1 – DE BABBELMONSTERS 
 

 
 
 
 

  
 

  
 
 

 
  



L2 – DE DOLFIJNEN 
 

 
 

   
  

School nieuwe dolfijnen gesignaleerd in De Zonnebloem… voor de gelegenheid 
op de foto met de nieuwe turnleerkracht Brian. 

 

Lekkere waterkers 
zaaien… 

 



  
 

  
 
 
 
  

Volg ons ook op onze blog: 
http://klasblogdedolfijnen.wordpress.com    

 

Op stap met onze correspondentieklas 
“De wijze uilen” … 

http://klasblogdedolfijnen.wordpress.com/


L2 – DE DOLFIJNEN 
 

 
 

  
 

L3 – DE BEVERS 
 

  



L3 – DE BEVERS 
 
Vol enthousiasme vertrokken we vorige week naar de Olympische herfstpelen in het 
stadsrandbos van Oostende. 
 

 
 
We leerden enkele leuke weetjes en speelden spelletjes. Er waren nog andere 
scholen die deelnamen. Per groep moesten we strijden voor de gouden medaille. En 
ja hoor… de Libellen en Bevers wonnen die!! 
 

    
 



 
 

 
 

  

Volg ons ook op onze blog: 
http://debevers.wordpress.com     

 

http://debevers.wordpress.com/


L3 EN L4 – DE BEVERS EN DE LIBELLEN OP HET FORUM 
 

 
 

 
 

 
  



L4 – DE LIBELLEN 
 

 
 

 



 
 
 
  Volg ons ook op onze blog: 

http://zonnebloemlibellen.blogspot.be  
 

http://zonnebloemlibellen.blogspot.be/


L5 – DE SNEEUWUILEN 
 

 
 

 
 

  
  



L5 – DE SNEEUWUILEN 
 

 
 

 
 

 



 
 

 
 
 

 
 

 
 
  



L6 – DE BRULAPEN 
 
Welkom bij de Brulapen, dit is onze klas. We zullen op onze blog elke week zelf 
nieuwtjes, vrije teksten, interviews en werkstukken plaatsen. 
 

 
 
 

 

  

Volg ons ook op onze blog: 
http://blogbrulapen.wordpress.com    

 

http://blogbrulapen.wordpress.com/


 

 

 

 

 

“We hebben voor frans spelletjes gespeeld. Onder andere bingo, klok lezen, 

memorie enz… zo hebben we op een speelse manier toch frans geleerd.” 

Noor (L6) 

 



Vorige week zijn we samen me de Sneeuwuilen naar het bos geweest. De week van 

het bos stond in het teken van de Olympische Herfstspelen. Daar hebben we kennis 

gemaakt met de dieren van het bos zoals: spinnen, muizen, uilen en wormen. Bij elk 

dier moesten we knotsgekke activiteiten uitvoeren. De winnaar kreeg een medaille. 

De Brulapen wonnen een zilveren medaille en de Sneeuwuilen wonnen een bronzen 

medaille. 

 

L6 – DE BRULAPEN MET “DE PET OP TEGEN KANKER” 
 

  



HALLOWEEN KNUTSELS 
 
 
 

 
 

Figuur 2: www.kleurplaten.me  



MASKER MAKEN VAN EEN EIERDOOS 
 
Wat heb je nodig: eierdoos, mes of schaar, lijm, kwast, verf, elastiekje, 
nietjesmachine. 
 
Wil je voor Halloween een leuk masker knutselen dan is dit masker misschien iets 
voor jou? 
 

1. Je snijdt of knipt twee eierdopjes uit 
de complete doos waarbij deze twee 
nog aan elkaar blijven hangen. Je 
snijdt of knipt ze mooi rond af en aan 
de smalste kant maak je een gat in het 
uiteinde. (Dit zijn de gaatjes om door 
te kijken.)  

 
2. Knip uit de platte kant van de doos 2 

pluimpjes. Deze kunnen simpel rond 
zijn of met extra punten eraan.  
 

3. Daarna knip je nog een punt uit, die je 
in 2 verdeelt. Je moet hier wel 2 
hoekjes wegknippen. Op de foto zie je 
beter wat er bedoeld wordt. Die halve 
punt lijm je tussen de twee vakjes 
vast (tussen de ogen). Dit deel moet 
goed op de neus passen. Knip daarom 
de overtollige deeltjes weg zodat alles 
goed op je neus past. De twee 
pluimen lijm je aan de zijkanten vast.  

 
4. Dan nog een elastiek achteraan 

vastmaken zodat hij stevig op je hoofd 
blijft staan. Dit gaat het makkelijkste 
met een nietje.  
 

5. Daarna kun je naar hartenlust het maskertje beschilderen. Hiermee kun je dus 
alle kanten op met kleuren en figuren. 

 
 
  

Figuur 3: 
www.knutselidee.nl/knippen/maskereierdoos.htm 



PINGPONGSPOOK 
 
Wat heb je nodig: pingpongbal, theelichtje op batterij, mes, zwarte stift. 
 
Voor een spookachtige sfeer met Halloween 
kun je een lichtgevend spookje maken. Of 
een Halloween gezicht zoals ook op 
pompoenen vaak staat. Of een heks op een 
bezem. Of een …  Er kan heel veel met dit 
simpele knutselwerkje.  
 

1. Neem eerst een pingpongbal en snij 
met een scherp mes kruislings twee 
gleufjes in het balletje. Dit kruis kan 
dan over het lichtje gedrukt worden 
waardoor het balletje helemaal over 
het lichtje past. (Op de ronde 
onderkant natuurlijk.)  

 
2. Dan kun je met een zwarte stift een 

figuurtje tekenen op het balletje. Als 
het dan donker is kan het lichtje 
aangedaan worden en heb je een 
prachtig lichtje voor Halloween. Een 
andere kleur proberen kan ook een leuk effect geven. 

 
 

 
Figuur 5: www.peuterplace.nl  

Figuur 4: 
www.knutselidee.nl/ideeen/pingpongspook.htm 

http://www.peuterplace.nl/


KNUTSELEN IN DE KEUKEN: POMPOENQUICHE 
 
 

 
Figuur 6: www.libelle-lekker.be/bekijk-recept/1948/pompoenquiche 

 

  

http://www.libelle-lekker.be/bekijk-recept/1948/pompoenquiche


KALENDER 
 
November Activiteit Klas 
 

31/10 – 6/11 herfstvakantie: GEEN LES 
 

vrijdag 4/11 forum alle klassen 

woensdag 9/11 zwemmen L2 – L3 – L4 

vrijdag 11/11 wapenstilstand: GEEN LES 
 

woensdag 16/11 zwemmen L1 – L5 – L6 

vrijdag 18/11 forum alle klassen 

zaterdag 19/11 kinderrommelmarkt: 10u -16u 
 

woensdag 23/11 zwemmen L2 – L3 – L4 

vrijdag 25/11 maandafsluiter om 14u30 alle klassen 

woensdag 30/11 pedagogische studiedag: GEEN 
LES 

 

 

December Activiteit Klas 

vrijdag 2/12 forum alle klassen 

vrijdag 2/12 Sinterklaas alle klassen 

vrijdag 9/12 forum alle klassen 

vrijdag 16/12 forum alle klassen 

dinsdag 20/12 sociaal verslag lager 

vrijdag 23/12 maandafsluiter om 14u30 alle klassen 

 26/12 – 8/01 kerstvakantie: GEEN LES  

 
 

 
 
 

  

De volledige kalender kan je raadplegen via de website van onze school: 
http://zonnebloemoostende.be/ (menu ‘Info’ – ‘Kalender’). 

 

http://zonnebloemoostende.be/


PRETTIGE VAKANTIE! 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
Figuur 7: www.halloweenpumpkins.be 


