
 
 
Beste Zonnebloemers 
 
Ik zou bijna durven zeggen: het schooljaar zit er op… Maar wanneer ik dit schrijf staat 
de zaal vol dozen, zijn de klassen bijna ingepakt, zijn we voor en achter de schermen 
met man, vrouw en macht aan het werk om de Grote Verhuis te regelen. We zijn er 
dus nog niet helemaal maar horen de vakantie al roepen vanuit de verte! 
 
Het zal een emotioneel afscheid worden op 30 juni, niet in het minst omdat we dan 
traditiegetrouw de rode loper uitrollen voor onze Brulapen, die de stap naar het 
secundair onderwijs zetten en met gepast ceremonieel door de ganse school worden 
uitgezwaaid. 
 
We nemen met z’n allen, na bijna 20 jaar, ook afscheid van ons vertrouwde gebouw. 
En dat gaat gepaard met véél verschillende emoties! Zoveel herinneringen, zoveel 
mooie en af en toe minder mooie tijden hangen vast aan ons schoolgebouw waardoor 
het toch een beetje pijn doet om los te laten. 
 
Maar zoals dat gaat zullen we, eens de verhuis achter de rug is en we ‘op onze plooi’ 
gekomen zijn in onze nieuwe Zonnebloem, nieuwe herinneringen maken en ervoor 
zorgen dat iedereen zich thuis voelt op de nieuwe locatie. 
 
Ik wil hierbij alle leerkrachten, ouders, vrienden, leerlingen, poetshulpen, de mobiele 
ploeg, groep Intro en de VDAB bedanken voor de vele uren hulp en 
doorzettingsvermogen die ervoor zorgden dat het ons lukte om op zo’n korte tijd een 
volledige school te verhuizen. Een welgemeende ‘MERCI’ en tot in september! 
 
Veel lees- en kijkplezier, Nele en de redactie 
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DE PROJECTKRANT 
 

K0 – DE BEERTJES 
PROJECT “MIJN LICHAAM” 

  

   
 

   
 

   

Neuzeneuze doen met elkaar. 
 

Spel: samen-
stellen van een 
gezicht 

Beeld: 
stempelen 
met onze 
hand 
(handafdruk) 



   
 

   
 

K0 – DE BEERTJES 
SFEERBEELDEN: GENIETEN VAN HET MOOIE WEER 

 

   
 

  

Beeld: het gezicht van Jules tekenen (ogen-neus-mond) 
 

WO: handen leren 
wassen 



NIEUWE PEUTERS BIJ DE BEERTJES 
 
We mochten 7 nieuwe peuters verwelkomen. Maak kennis met: 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
                             ANAYA                                     JAMAL                                    FLUTRA 

 
Bron 1: kleurplatenvoorjou.nl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Afscheid L6 (Noor) 
 

“Het jaar vloog voorbij, 
Het middelbaar komt dichterbij. 

De deuren gaan open, 
Wat is het jaar vlug verlopen. 

Het middelbaar, 
Daar zitten wij volgend jaar. 

De grote zijn is fijn, 
Maar volgend jaar weer klein. 

Met dank aan alle juffen en meesters, 
En Sofie een dikke merci van al deze feesters. 
De ouders mogen ook in de bloemetjes staan, 

Want het is dankzij hun dat we naar het middelbaar gaan!” 



K0 EN K1 – DE BEERTJES EN DE EENDJES  
FOTOVERSLAG “OP STAP NAAR HET STRAND“ 

 
Op een zeer warme dag in juni, trokken de Beertjes en de Eendjes naar het strand… 
met een wel heel speciaal vervoersmiddel. Ze vierden daarbij ook de kinderen die jarig 
zijn in de zomer…   
 

 

  

 



  

 

 



K1 EN K2 – DE EENDJES EN DE KIKKERS  
OP STAP NAAR DE KINDERBOERDERIJ  

 
Binnen ons nieuw project zijn de Eendjes en de 
Kikkers samen op stap geweest. We werden verwel-
komd door de boer die ons meenam naar Kaku de 
kip. Kaku nam ons mee op reis op de kinderboerde-
rij. Eerst moesten we echter allerlei opdrachtjes uit-
voeren en gingen we op zoek naar verstopte eieren.  

Zo vonden we de verschillende 
dieren en konden we ze van dicht-
bij inspecteren. We mochten voe-
len aan de dieren en kregen daar-
bij leuke en boeiende informatie. 
 

We werden ondergedompeld in de wereld van de dieren. De schapen, paarden, geiten, 
kippen, konijnen en alle andere dieren hadden voor ons geen geheimen meer. Het was 
een superleuke ervaring en natuurlijk hadden we alle verstopte eieren gevonden want 
wij zijn een topteam! 



 

  

En nog wat foto’s van onze 
leuke uitstap… 



K3 – DE LEEUWEN 
PROJECT “CIJFERS EN LETTERS” 

 
In de derde kleuterklas leren de kinderen spelenderwijs al 10 letters aan. We hebben 
samen met cijfers en letters gewerkt op heel veel verschillende manieren… Verder 
deden we ook schrijfoefeningen om onze fijne motoriek te stimuleren. 

 

  
 

     
 

  
 
 

Letters 
namaken 

met 
elastieken 

met 
voorbeeld-

kaarten 

Woorden naleggen met magnetische letters 
en dezelfde letters op een blad zoeken 



   
 

 
 

   
 
 

   

Letters nabouwen met 
mecano met behulp van 
een voorbeeldkaart  

En tussen al dat harde werken door: enkele kiekjes van het zwemmen met de klas. 
 



 

Bron 2: www.kleurplaten-voor-kids.nl  

Afscheid L6 (Nikita) 

 
“Hallo iedereen, ik zit hier ondertussen al 2,5 jaar op deze school. Ik vond het leuk 
op deze school.  
 
Ik zou graag alle juffen bedanken: Vicky om mij zo goed te ontvangen op deze 
school; Ilse omdat ze ons Frans heeft geleerd; Tine omdat ze ons heeft voorbereid 
op het middelbaar. Tine heeft waarschijnlijk last van pubers. Maar lieve Tine, ik 
vond je een leuke juf. En daarom, dank u! Ook dank aan alle andere juffen. Ik wil 
alle kinderen bedanken die met mij wilden spelen. Op deze school heb ik mij 
geamuseerd en uitgeleefd. En ik vond het ook niet moeilijk om vrienden te maken. 
Ik vond het superleuk op school. Ik bedank ook mijn mama omdat ze mij heeft 
ingeschreven en daarom super bedankt. Het was die 2 jaar en half superleuk. Ook 
wil ik Sofie directeur bedanken dat ik mij mocht inschrijven in De Zonnebloem 
Oostende.”   
 
Dankjewel iedereen 
Groetjes, Nikita 
 
 

 
 
 

 



L1 – DE BABBELMONSTERS 
BLOEMEN PLANTEN 

 

 
 
We maakten een uitstap naar de bloemenwinkel en kochten bloemen en planten om 
in de bloembakken op onze speelplaats te planten. 
 

 
 

  



L1 – DE BABBELMONSTERS 
IN DE KLAS… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

L1 – DE BABBELMONSTERS 
BOTEN BESTUDEREN 

 
Eind mei bewonderden we de 
schepen die in de Oostendse 
haven liggen. We ontdekten dat 
ook boten een naam krijgen en 
leerden waarvoor het anker 
dient. Enkele woorden die eigen 
zijn aan het maritieme leven 
zoals bakboord, stuurboord, de 
mast, het kraaiennest, het dek, 
het anker enzovoort behoren 
nu tot onze woordenschat. 

De eerste weken van mei 
stonden in het teken van 
het familiefeest. We 
beluisterden de muziek 
voor ons dansje en 
oefenden pasjes in. We 
maakten ook nog een 
geschenk voor moeder-
dag. We naaiden een 
stoffen tas en versierden 
die daarna met kraaltjes, 
wol, diamanten en stof. 

Selma bracht een konijn mee naar de klas. Wij bewonderden en aaiden het konijn 
en leerden wat bij over dit zachte dier. 
 



   
 
 
 
 

 
 
Een bezoek aan de Mercator stond ook op ons verlanglijstje. Eenmaal aan boord leken 
de masten en het schip nog groter dan 
we verwacht hadden. 
 
De seinvlaggetjes die aan de Mercator 
wapperden waren in een geheime code. 
Elk seinvlaggetje stond voor een 
bepaalde letter of een bepaald cijfer.  
 
In de klas schreven we onze naam in deze 
”geheime” code. 
  

We experimenteren… Zinkt of drijft het voorwerp? Drijft mijn zelf ontworpen 
bootje? Hoe kan ik de lucht uit de ballon gebruiken om mijn bootje te laten varen? 
 



L2 – DE DOLFIJNEN 
PROJECTEN EN UITSTAPPEN 

 
In de laatste maanden van het schooljaar leerden we nog zeer veel en maakten we ook 
enkele leerrijke uitstappen. 
 

  
 
 
 

 
 

  

Zo gingen we tijdens de "Week van de Zee" naar het strand, waar we veel info 
meepikten over het strand en de duinen. 
 

Ook bezoch-
ten we tijdens 
ons project 
over "Ziek 
Zijn" het 
ziekenhuis AZ 
Sint-Jan 
Campus Henri 
Serruys. 



  
 

  
 

  

Tussendoor werd er stevig 
gesport in Duin en Zee, … 

… maakten we kennis met “België”, en maakten we smakelijke Brusselse wafels. 



 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Tot slot waren we de hevigste supporters voor KV Oostende tijdens de 
BelgianHomelessCup.  
 

Afscheid L6 (Morgane) 

 
“Bedankt voor alles. Bedankt juffen, meester, leerlingen en ouders. Bedankt voor 
deze superleuke jaren op deze school en de leuke herinneringen. Bedankt om ons 

allemaal klaar te maken voor het middelbaar. Hopelijk zie ik jullie dan nog eens 
ook al ga ik aan de andere kant van de school zitten. Ik zal zo vaak mogelijk naar 

jullie komen. Ik kan jullie niet vergeten. Zonder jullie zou ik niet klaar zijn om naar 
het middelbaar te gaan. Ik kan jullie op geen enkele manier zeggen hoe dankbaar 

ik jullie ben. Iets dat ik wel nooit leuk zal vinden en missen zijn de lessen Frans 
maar ik zal er wel mijn best voor blijven doen!”  

 
Bedankt! Morgane 

 
 
 



L3 – DE BEVERS  
CREATIEF MET MUZIEK 

 

 

 

  

We leerden improviseren met 
instrumenten en luisteren naar 
muziek! Zeer muzikale Bevers! 

L3 kreeg een hele fijne muziekles van Sarah.  



L4, L5 EN L6 – TECHNIEKKLASSEN 
SFEERFOTO’S  

 
Op 19 april trokken de Libellen, Sneeuwuilen en Brulapen richting Dikkele. Drie dagen 
lang werden we ondergedompeld in de wereld van techniek.  
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

   
 

   
 



 

 

 
 

 

Op de computer maakten 
we een ontwerp en dat ont-
werp werd dan uitgeprint 
met een 3D-printer. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Natuurlijk werd er ook een fuif gehouden. Dolle pret was dat! We be-
leefden een superleuke driedaagse en kijken al uit naar volgend jaar! 
 



 
 

 
 
  Afscheid L6 (Niki) 

 
“September… de maand waar ik  

naar het 1ste middelbaar mag. 
De 1ste keer zonder de meesten van jullie. 

Dat wordt vast een rare dag. 
Ik kijk er wel naar uit,  

al zeg ik jullie vaarwel met een traan en een lach! 
 

Ik heb me met jullie goed geamuseerd. 
Bij jullie beleefde ik een heel leuke tijd. 

Wees maar zeker dat ik jullie nooit vergeet! 
Dat is een feit. 

 
Samen staan we sterk! 

Allemaal ons eigen karakter, ons eigen kenmerk. 
Allemaal verschillend, allemaal anders; 
Allemaal veranderd door de jaren heen; 

Allemaal verschillende karakters om je heen.” 
 

Ik ga jullie missen! 
Groetjes, Niki 

 

 
 
 
 



Afscheid L6 (Jolien) 
 

“Ik had sinds we wisten dat we verhuizen 
super veel schrik dat ik dit jaar hier niet zou 
kunnen afmaken waar ik ben begonnen. Nu 

ben ik heel blij om mijn ‘schoolleven’ 
(vanaf 2,5j) hier af te maken.”   

 
“Dit was de beste school die ik nooit 

vergeten zal. 
Ik zal hopelijk net zo goed ontvangen 
worden in Pegasus, zoals mijn eerste 

stapjes in deze school. Ik wil alle juffen en 
meesters bedanken om mij voor te 

bereiden op het middelbaar.“  
 

Veel liefs, Jolien 

 
 
 
 
 

L6 – DE BRULAPEN 
HET FIETSEXAMEN 

 
Op 9 mei deden onze brulapen mee aan het fietsexamen, georganiseerd door Stad 
Oostende. Ze deden het alvast geweldig! Proficiat Brulapen! 
 

 
 
 
 
 
 
  



Afscheid L6 (Keyona) 
 
“Vandaag is het al tien jaar dat ik hier ben.  
 
Als eerst wil ik mijn moeder bedanken omdat het door haar is dat ik tweetalig ben 
en dat ik hier voor jullie sta. Ik dank ook mijn familie omdat ze me gesteund hebben.  
 
Ik bedank zeker alle juffrouwen en meesters.  
 
Ik dank Johny en Sofie omdat zij mij geholpen hebben om mij naar school te 
brengen. Ik bedank Grace omdat zij mij geholpen heeft om zo verder te gaan. Ik 
bedank Annick die mij heeft leren tellen en schrijven. Ik bedank Sofie die mij de 
tafels heeft geleerd. Ik bedank Tine dat zij mij heeft voorbereid om mijn eerste 
spreekbeurt te doen in het 3de leerjaar.  Ik bedank Vicky omdat zij mij geholpen heeft 
om een eerste boekbespreking te doen. Ik bedank Tine nog eens omdat zij mij heeft 
voorbereid om naar het middelbaar te gaan. Ik bedank ook de logopedisten en ook 
bedank ik Hilde omdat zij mij geholpen om mijn eerste communie en mijn plechtige 
communie te doen. Ik bedank ook Nicole omdat het een heel aardige persoon is en 
als laatste wil ik ook Sofie directrice bedanken.”  
 
Voilà, dit was mijn afscheid.  
Bedankt iedereen!  
Keyona 

 

 
 
  
  



ROOMS-KATHOLIEKE GODSDIENST 
ERVARINGEN VAN DE LEERLINGEN UIT HET ZESDE… 

 

 
 
Hallo iedereen, 
 
Wij zijn de leerlingen van het zesde leerjaar, de Brulapen, die godsdienstles volgen. Het 
was leuk in de klas, we hebben ook veel geleerd. We leerden samenwerken. 
 
In ons werkboek stonden ook spelletjes en hersenbrekers. Soms vonden we het saai, 
als we veel moesten luisteren, maar de stripverhalen maakten alles goed. 
 
We mochten heel veel zelf vertellen in de les en over verschillende onderwerpen 
praten.  We leerden verschillende levensovertuigingen kennen en respecteren.  
 
We hebben ook 2 nieuwe vrienden: Robby en Froezel! 
 
Groetjes 
Ruby, Kenny, Storm, Kenzo, Keyona, Ocean  



NIET-CONFESSIONELE ZEDENLEER 
FEEST VAN DE VRIJZINNIGE JEUGD 2017 

 
Op zondag 21 mei vierden Jolien, Julie, Morgane, Niki, Nikita, Noor en Yana hun feest 
van de vrijzinnige jeugd, beter bekend als “lentefeest”. 
Dit overgangsritueel markeert een belangrijke stap die kinderen zetten in hun leven: 
ze ronden de ene fase af en stappen over in een nieuwe fase van leren en ontdekken. 
De twaalfjarigen gaan op weg naar adolescentie en volwassenheid. Het ontdekken van 
de wereld gaat verder. Ze worden pubers. Ze gaan naar de ‘grote school’. Ze zoeken 
hun plaats in een toch vrij ingewikkelde wereld.  
 
Het ontwerp van Jolien werd gekozen uit alle deelnemers als affiche voor het 
lentefeest en Niki en Julie werden verkozen tot twee van de hoofdrolspelers in het 
verhaal.  
 

 
 
Onder begeleiding van Dominique maakten de meisjes er een spetterend optreden van 
in het Kursaal van Oostende.  
 
Dikke proficiat! 
Dominique 
Juf. Niet-confessionele zedenleer 
 

  



SFEERFOTO’S ZONNEBLOEMFEEST 



 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
  
  



TEL JIJ MEE? 
 

 

Tel mee op 5 en 6 augustus 2017. Hoe ga je te werk? 

1. Maak je tuin vlindervriendelijk: vlinders zoeken bloemen om te eten, planten om 

eitjes op te leggen of om in te schuilen. 

2. Loop een kwartiertje door je tuin en noteer alle vlinders die je ziet. Kies een zon-

nig moment, dan vliegen de vlinders het liefst. Kijk hoeveel vlinders van een soort 

je tegelijkertijd ziet en noteer het grootste aantal, maar tel niet alles op. 

3. Tel je een andere dag? Geef je vlinders dan door via een nieuwe telling. 

4. Stuur je resultaten door op www.vlinderweekend.be. 

 
 
 
 
 
 
  

Afscheid L6 (Yana)  
 

Beste mensen hier aanwezig,  
Ik wil jullie graag bedanken: 
op vele manieren hielden jullie mij bezig. 
Tijdens de lesuren op de schoolbanken. 
1000den herinneringen sprokkelde ik hier. 
Ik leerde vele mensen kennen, en met plezier. 
Ik zal jullie nooit vergeten. 
En missen ga ik jullie wel, dat moet je weten. 
Want soms gaat het leven veel te snel. 
Bloemen en cadeau ’s, neen. 
Niks is te veel. 
Voor zo’n leuke mensen om me heen. 



DE WEGWIJZER OOSTENDE 
 

Je kan bij de wegwijzer terecht voor vragen die je 

hebt over onderwijs en over vrije tijd. Meer 

informatie kan je ook vragen via Jutta, onze 

brugfiguur.  

Jutta is in de vakantie bereikbaar de eerste helft van 

juli en de tweede helft van augustus (0488/42.47.26 

of   jutta.missiaen@oostende.be). 

Je kan o.a. terecht bij haar voor onderwijscheques, kunstkans, sportkans, aanvragen 

voor school- en studietoelagen… Het recht op dit aanbod is afhankelijk van je 

inkomen. De inschrijvingen voor kunstkans en sportkans zijn gestart.  

 

KUNSTKANS – start inschrijvingen van 11/05/2016 tot en met 29/09/2017 

Wat? Via Kunstkans betaal je zowel voor kinderen als voor volwassenen 

verminderd inschrijvingsgeld bij de Kunstacademie en het 

conservatorium. 

 

SPORTKANS – start inschrijvingen van 01/06/2017 tot en met 11/10/2017 

Wat? Via Sportkans betaal je € 15 lidgeld bij een aangesloten Oostendse 

sportclub. Voor kinderen en jongeren tot en met 19 jaar. 

 

ONDERWIJSCHEQUES – start verkoop vanaf 16/08/2017 

Wat? Onderwijscheques zijn cheques waarmee je verplichte schoolkosten 

kunt betalen. 

Hoe werkt 

het? 

Je betaalt 4 euro en daarvoor krijg je een onderwijscheque met een 

waarde van 20 euro. 

Wat kan je 

ermee 

betalen? 

Schoolreizen en uitstappen binnen de schooltijden, sportdagen 

binnen de schooltijden, verplichte aankoop van boeken of 

werkmateriaal, zwemspullen en turnmateriaal van de school, 

maaltijden en drankjes. 

mailto:jutta.missiaen@oostende.be


VERHUISKRANT 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Onze nieuwe school werd geschilderd 
met verf van North Sea Paints 
Oostende, kwaliteitsverf aan een 
mooie prijs! 

Op vrijdag 14 juli wordt er vanaf 10 uur nog geklust op de nieuwe locatie 
(Ieperstraat 5). Wil je mee helpen om vuilbakken te schilderen, onkruid te trekken 
op de speelplaats of bloembakken klaar te maken, …? Geef dan een seintje aan 
Grace via grace.scharmin@zonnebloemoostende.be. 

Wat deden onze leerkrachten de laatste tijd op woensdagnamiddag? … ;-) 



Kun jij alle verborgen woorden vinden in onze verhuis- / afscheidswoordzoeker? 

 

 
 
 
  

Neem ook eens een kijkje in het 
fotoarchief van voorbije activi-
teiten, beschikbaar op internet via: 
http://zonnepitvzw.smugmug.com  

http://zonnepitvzw.smugmug.com/


PRETTIGE VAKANTIE! 
 

 
 

Een welgemeende dankjewel aan alle helpende handen die zich dit jaar op welke 
manier dan ook ingezet hebben voor De Zonnebloem!  

 
Dankjewel om te helpen bij de Grote Verhuis, dankjewel om te helpen bij de 

verschillende activiteiten, dankjewel om te helpen in de klas, dankjewel voor je inzet! 
 

Uw betrokkenheid is één van de pijlers van de Freinetwerking van onze school.  
 

We zien jullie op 1 september terug in het nieuwe gebouw in de Ieperstraat 5! 
 

Dankjewel! 
Het team 

 

 


